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maakt door Janny Geertsema-Kieft 

‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij.’  
Johannes kondigde de komst van het koninkrijk van God, in de persoon van 
Jezus Christus, aan: ‘Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur.’ Die 
vooruitblik gaf in die tijd hoop en verwachting. Deze profetie zette mensen aan 
om te leven zoals God het bedoeld heeft. Wij mogen deze profetie en de 
uitkomst in Jezus Christus opnieuw beleven. 

De duiven zijn boodschappers van de Geest. Zij kondigen aan wat komt, zij 
fluisteren van hoop. De lezingen leggen de verbinding met de doop en de 
Geest: tekenen van nieuw begin 

Twee duiven, 
boodschappers van de Geest. 

In het donker vindt het licht een weg. 
Een straal raakt de bloem, 

een belofte gloeit op, 
hoop ontwaakt. 


